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Het virus
Haas zit op de grasweide. Eindelijk voelt hij zich beter. Zeven dagen 
lang lag hij onder de struik en was hij ziek. Zijn neus snotterde, zijn lijf 
was koortsig en hij was erg moe. Gans heeft hem verzorgd. Maar nu is 
Gans ziek. Haas gaat elke dag bij haar langs. Straks ook, maar eerst eet 
hij zijn lunch op.
Haas knabbelt aan een grasspriet. Daar komt Uil aanvliegen en landt op 
het gras. 
‘Haas,’ zegt Uil. ‘Hoe voel jij je?’
‘Ik ben weer helemaal beter.’
‘Ik heb akelig nieuws over Gans. De dokter was bij Gans en zij moest 
mee naar het ziekenhuis.’
Haas schrikt.
‘Gisteren was ze nog niet zo heel ziek.’
‘Nu wel. De dokter vertelde mij dat er een gemeen virus in het 
Dierenwoud is en sommige dieren gaan zelfs dood!’



‘Dood?’
Uil knikt.
‘Ze noemen het corona.’
Uil haalt een brief uit zijn schoudertas.
‘Kijk. Deze heeft de dokter gegeven,’ zegt Uil. En hij houdt de brief 
omhoog. ‘Een officiële brief van de minister van gezondheid. Ik moet 
zorgen dat iedereen er één krijgt. En er staan allemaal regels in. Ik zal 
het voorlezen.’ 



‘Moeten wij ons laten testen in het ziekenhuis?’ vraagt Haas verbaasd.
Uil schudt zijn hoofd.
‘Alle doctoren en zusters hebben het druk met het verzorgen van corona 
patiënten. Wij gaan het zelf doen.’
‘Wij?’
‘De dokter zegt dat wij dat makkelijk kunnen. Alleen één iemand moet 
de monsters afnemen. En ik dacht aan jou.’
‘Aan mij?’
‘Het is niet moeilijk. Je gaat met een monsterstaafje de neus in. En klaar.’
‘Maar dat is akelig!’
‘Een beetje wel,’ zegt Uil. 
Lang hoeft Haas niet na te denken.
‘Ik doe het.’
‘Mooi,’ zegt Uil. ‘Er is nog zoveel te regelen: afspraken maken om 
iedereen te testen, brieven rondbrengen, alle dieren over het corona virus 
vertellen, een teststraat bouwen en een kraal maken.’
‘Wat een hoop werk.’
Uil knikt.
‘Wanneer moet dit allemaal af zijn?’ vraagt Haas.
‘Morgenochtend komt zuster Bever langs met de corona testen. En in de 
middag gaan we al starten.’
‘Maar hoe krijgen we dat allemaal af?’ vraagt Haas.
‘Ik dacht, als jij de afspraken maakt en de brieven rondbrengt, dan is dat 
alvast klaar. En Beer vraag ik om de kraal te bouwen. Morgenochtend 
kunnen we de teststraat inrichten. En ik ga straks iedereen informeren 
over het coronavirus.’
‘Goed, ik help je,’ zegt Haas.



Uil haalt een stapel mondkapjes, brieven en enveloppen uit zijn 
schoudertas en legt deze op het gras neer. 
‘Wat is dat?’ vraagt Haas en hij wijst naar het groene kapje.
‘Een mondkapje. Deze moet je ook in de enveloppe doen.’ 
Uil pakt een mondkapje en doet deze voor zijn snavel.
Haas lacht.
‘Het staat raar.’
‘Jij moet er ook één dragen bij het rondbrengen. Niet iedereen zal afstand 
houden.’ 
‘Maar ik ben al ziek geweest. Ik doe niet zo een kapje op. Dat is naar.’
Uil schudt zijn hoofd.
‘Jij moet ook een mondkapje dragen. Je wordt misschien niet meer ziek, 
maar je kan het virus wel bij je dragen en andere besmetten.’ 
Haas knikt en pakt een mondkapje. Hij trekt deze over zijn neus heen.
‘En?’
‘Prachtig,’ zegt Uil.
‘Jij moet ook een mondkapje op.’
‘Eh…,’ zegt Uil. Toch pakt hij een mondkapje en doet deze over zijn 
snavel heen.
Haas grinnikt.
‘Je ziet er raar uit.’
‘Ik ga aan het werk. Het is al erg genoeg.’
En Uil vliegt weg.
Haas gaat alle afspraken maken voor de dieren in het Dierenwoud. 



De brief bezorgen
Haas doet een brief en mondkapje in de enveloppe. Op elke enveloppe 
schrijft hij de naam van de bewoner uit het Dierenwoud. Daarna maakt 
hij de testafspraak en noteert het tijdstip op de enveloppe. 
Het loopt al tegen de avond als Haas eindelijk klaar is. Hij laat alle 
brieven in zijn tas glijden en gaat de post bezorgen. 
Haas heeft al flink wat brieven bezorgt als hij bij Beer aankomt.
‘Beer,’ roept Haas, ‘ik ben het.’
Beer komt zijn hol uitlopen.
‘Wat heb jij op je gezicht zitten?’
‘Een mondkapje. Dit houdt het virus tegen.’ 
‘Wat een onzin,’ bromt Beer. ‘Ik ben een beer en beren zijn berensterk.’
En hij loopt naar Haas toe.



‘Stop,’ zegt Haas. ‘Afstand houden. Ik leg deze enveloppe hier op de 
grond en loop naar achteren. Dan pas mag jij de enveloppe pakken.’ 
Maar Beer luistert niet en komt gewoon naast Haas staan. 
‘Nu wil ik wel eens weten wat er met dat corona aan de hand is. Eerst 
kwam Uil langs. Voor hem mag ik een kraal gaan bouwen en nu kom jij.’
Hij grist de enveloppe uit Haas zijn voorpoot en opent deze. Beer leest 
de brief.
‘Maar dat zijn een hoop regels.’ 
Haas knikt. 
‘En dat is nodig ook. Gans ligt zelfs door corona in het ziekenhuis.’
‘Daar had Uil het ook al over,’ zegt Beer. ‘Toch snap ik dat testen niet. 
Als je het hebt, dan heb je het toch gewoon.’ 
Haas schudt zijn hoofd.
‘Als je het hebt, mag je niet in aanraking komen met andere dieren. Je 
gaat in quarantaine. Zo kunnen we elkaar niet ziek maken.’ 
‘Nu snap ik het. Daar is die kraal natuurlijk voor,’ zegt Beer. ‘Maar ik 
bouw een kraal en als ik ziek ben, moet ik mij daarin laten opsluiten. Als 
jullie maar weten: dat nooit.’
‘We willen ook niet in het ziekenhuis liggen of erger, doodgaan.’
‘Nee, dat ook niet,’ zegt Beer. ‘Ik houd wel gewoon afstand.’
‘En je mondkapje dragen,’ zegt Haas. ‘Ik ga de brieven verder bezorgen. 
Tot morgen.’
‘Tot morgen,’ zegt Beer.
En Haas hopt weg.
 
Haas heeft nog twee brieven in zijn tas zitten. Eén voor Krokodil en de 
ander is voor Kaketoe. Hij loopt naar de rivier en kijkt over het water. 



Maar nergens ziet hij Krokodil.
‘Krokodil,’ roept Haas.
‘Roepen heeft geen zin.’
‘Kaketoe,’ zegt Haas. ‘Ik heb een brief voor jou en Krokodil.’
Haas legt de brief voor Kaketoe op de grond neer en loopt naar achteren. 
Maar Kaketoe vliegt al naar Haas toe.
‘Niet doen, we moeten afstand houden.’
‘Jij bent toch niet ziek meer?’
‘Dat niet. Het zijn de corona regels. Het staat allemaal in deze brief.’ 
En Haas wijst naar de enveloppe. 
‘Ook zit er een mondkapje in.’
‘Is dat wat je op je snoet draagt?’ vraagt Kaketoe.
Haas knikt. 
‘Er is een heel besmettelijke ziekte in het woud.’
‘Dat zei Uil al.’ 
En Kaketoe pakt de enveloppe op, vliegt terug naar haar boom.
‘Kan ik wel naar het badhuis? Ik moet wel mijn nagels bij vijlen.’
‘Als je corona test negatief is, mag jij naar het badhuis.’
‘Wanneer heb ik me test?’
‘Morgen. Je tijdstip staat op de enveloppe.’
‘Drie uur,’ leest Kaketoe. ‘Moet hij ook?’ 
En Kaketoe wijst naar het water. Ondertussen gluurt Krokodil naar de 
oever. 
‘Iedereen moet mee doen, anders werkt het niet.’ 
Haas kijkt op de enveloppe voor Krokodil.
‘Hij is na jou.’
‘Ik kijk wel of ik hem mee krijg,’ zegt Kaketoe.



‘Dat zou fijn zijn.’ 
Haas legt de enveloppe voor Krokodil op het zand neer.
‘Dag Kaketoe,’ zegt Haas.
‘Dag Haas.’
Eindelijk heeft Haas alle post bezorgd en gaat naar huis.


